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Reguliere vieringen

van de Eucharistie

10.00 uur Gezongen Hoogmis
12.00 uur Gezongen H. Mis
Maandag t/m zaterdag

8.30 uur Eucharistieviering
12.30 uur Eucharistieviering
Engelstalige Mis

Elke 1° zondag van de maand
om 15:00 uur

Aanbidding in de Sint-Jan
mat/mza: 9.00-09.30 uur
zaterdag:  11.00-12.15 uur

Biechtgelegenheid

in de Sint-Jan

zaterdag 11.00-12.15 uur
in kloosterkerk

San Damiano

dinsdag 15.00 - 17.00 uur
donderdag 19.30-20.15 uur
vrijdag 15.00 - 17.00 uur

Infobalie (vanaf 21 maart)

Dit/m za 10.30-16.30 uur

zon- en feestdagen
13.00-16.30 uur

Misintenties

Via het parochiesecretariaat
kunt u misintenties doorgeven
onder vermelding van de
intentie, datum en tijdstip.

Het stipendium van €13,50
kan worden overgemaakt naar
NL24 INGB 0656 4387 46.
t.n.v. parochie H. Johannes
Evangelist

Heilige Communie
ontvangen

Bent u aan huis gebonden,
maar wilt u wel met
regelmaat de H. Communie
ontvangen? Een van de
pastores komt graag bij u
langs. U kunt hiervoor
contact opnemen met het
secretariaat.

Van de plebaan

Op Aswoensdag is de voorbereiding op Pasen begonnen. Pasen is het grootste
feest van het christelijk geloof, het vormt het hart van heel het liturgisch jaar.
Dat feest vraagt om een goede en passende voorbereiding. U bent van harte
uitgenodigd hieraan deel te nemen. Op diverse gebieden krijgt de
Veertigdagentijd vorm in onze parochie. Naast de stemmige vieringen op de
zondagen, met prachtige Passiemuziek van onze Schola Cantorum, willen we met
een aantal bezinningsavonden inkleuring geven aan deze bijzondere periode in
het kerkelijk jaar. In de weken op weg naar Pasen zal de Sint-Jan een sobere
uitstraling hebben. Het Lijdensaltaar is gesloten en toont ons Jezus’
veertigdaagse verblijf in de woestijn. Bij het Koepelaltaar staat het beeld van de
Piéta: de Moeder Gods met de gestorven Christus, rustend in haar armen. Op de
vrijdagen in de Veertigdagentijd wordt de kruisweg gebeden en is er de
mogelijkheid om de kostbare relikwieén van de H. Doornenkroon van Christus en
van het H. Kruis te vereren. De relikwieén behoren tot de meest kostbare van
alle relieken die de Bossche kathedraal rijk is.

Vanouds is de veertigdagentijd ook de tijd waarin de geloofsleerlingen
(catechumenen) zich voorbereiden op het ontvangen van de drie
initiatiesacramenten. Op de eerste zondag van de veertigdagentijd vond in de
kathedraal de plechtigheid van de uitverkiezing plaats. Vijftig doopleerlingen uit
het bisdom werden door de bisschop aanvaard als doopkandidaat. Onder hen
ook enkele kandidaten vanuit onze parochie. Tijdens deze plechtigheid werden
ze ook gezalfd met de catechumenenolie om hen te sterken op de weg naar het
ontvangen van de intiatiesacramenten van doop, vormsel en Eucharistie. Laten
wij hen steunen en begeleiden met ons gebed. En dat mogen wij ook voor
onszelf vragen. Tijdens de paaswake zullen we immers allemaal onze
doopbeloften hernieuwen en besprenkeld worden met het nieuw gezegende
doopwater. De hernieuwing van de doopbeloften is een belangrijk moment in de
liturgie van de paaswake. We spreken uit dat we geloven in God die zijn Zoon
heeft opgewekt uit de dood. Christus leeft en wij mogen leven met Hem. Hij
heeft, door zijn dood en verrijzenis, de machten van zonde en dood gebroken en
de poort naar de hemel geopend. Het laatste woord is niet aan lijden en dood,
maar aan het leven.

Mede namens de diakens Wilchard Cooijmans en Tim Bangert i
wens ik u allen, heel de parochiegemeenschap van de
Sint-Jan, een goede voorbereiding op het komende
Paasfeest. In de Goede Week volgen wij Jezus op zijn
toch door Jeruzalem: de intocht met de palmen,

het Laatste Avondmaal, zijn lijden en sterven,

zijn grafrust en glorievolle verrijzenis op de
Derde Dag. Wij worden uitgenodigd om het \
Paastriduiim in al zijn volheid mee te vieren.

Ons eigen verdriet, ons eigen lijden, mogen wij
verenigen met het lijden van de Heer met het
zicht op Pasen. Het leven wint het van de dood.
Christus is ons leven.

Plebaan Vincent Blom
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Avond van Barmhartigheid

Ook dit jaar vindt er in de Sint-Jan een
Avond van Barmhartigheid plaats en wel
op vrijdag 13 maart, aanvang 19.00 uur.
Een avond waarin we Gods
Barmhartigheid vieren. Tijdens deze viering worden we
uitgenodigd ons leven te overdenken en daarmee onze
relatie naar God, onze naaste en onszelf. Gebed, zang,
aanbidding van het Allerheiligste en gelegenheid om het
sacrament van verzoening te ontvangen kleuren deze
bijzondere gebedsavond in de Sint-Jan.

Kruisweg en verering relikwieén

Op de vrijdagen 6, 13, 20 en 27 maart zullen we de
kruisweg bidden. De kruisweg begint steeds om 12.00
uur in de kooromgang. Aansluitend volgt om 12.30 uur
de viering van de Eucharistie. Na deze H. Mis is er
gelegenheid de relikwieén van de Heilige Doorn en het

Heilig Kruis te vereren.
) ‘
Maatje /

1 Den Bosch

SchuldHulpMaatje

Samen Den Bosch
De stichting ‘Samen Den
Bosch’ is opgericht door
zeven kerken uit de
stad, omdat ook in een
gemeente als ’s-Hertogenbosch veel mensen in de
geldproblemen komen. ‘Samen Den Bosch’ maakt deel
uit van de landelijke organisatie SchuldHulpMaatje.
Naast individuele hulpverlening werkt Samen Den Bosch
ook aan het voorkomen van schulden, door bijvoorbeeld
lessen te verzorgen op scholen.

Een Maatje helpt

Een Maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en
onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer
overzicht heeft en een plan om de schulden af te
betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om
te leren hoe je dat overzicht houdt en om samen na te
denken over het eigen financiéle gedrag. Onze Maatjes
hebben een speciale training gevolgd en krijgen elk jaar
bijscholing van SchuldHulpMaatje.

ANBI

SchuldHulpMaatje is een ANBI erkend Goed Doel en
wordt gefinancierd door giften van onder andere zeven
kerken in Den Bosch. Wilt u ook helpen. Dat kan via een
bijdrage op rekeningnummer NLO4 RABO 0387 4596 93
t.n.v Samen Den Bosch, maar ook door zelf maatje te
worden.

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig? Kijk dan op
www.schuldhulpmaatje.nl/den-bosch),

mail naar contact@denbosch.schuldhulpmaatje.nl

of bel rechtstreeks met de coordinator Jack Nooijen op
telefoonnummer 06-13263514

De Stille Omgang in Amsterdam
Dit jaar zal in onze hoofdstad de Stille
Omgang plaatsvinden op
zaterdagavond 21 maart. Deze
Omgang herinnert het hostie-mirakel
(wonder) uit 1345. Amsterdam wordt
om die reden ‘Mirakelstad’ of ‘Heilige
Stede’ genoemd. Deze verering leeft
nog steeds en heeft sinds het einde
van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de
jaarlijkse Stille Omgang.

Deze religieus meditatieve omgang door het historische
centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven
van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in
de maand maart door het Gezelschap van de Stille
Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit
het hele land nemen er aan deel. Verdere achtergronden
bij de Stille Omgang vindt u op: www.stille-omgang.nl.

De gebedsintentie voor 2026 luidt: ‘Moge God, door de
Eucharistie, velen bereiken en wij Hem niet afwijzen’.

Ook dit jaar sluit het bisdom van ’s-Hertogenbosch bij
deze Ommegang aan. Op 21 maart vertrekken omstreeks
19.30/20.00 uur vanuit verschillende locaties uit het
bisdom met bussen. Om 22.00 vieren we met Mgr. De
Korte de Eucharistie in de Sint-Nicolaaskathedraal.
Aansluitend wordt de Stille Omgang gelopen.

Om 00.15 uur vertrekken de bussen weer huiswaarts.
Informatie en aanmelden:
www.stilleomgangbisdomdenbosch.nl

Sacrament van Boete en

Verzoening

Aandacht voor gebed is in de
Veertigdagentijd belangrijk.
Daarnaast is ook de persoonlijke
bekering steeds een onderdeel
geweest van de beleving van de
Vastentijd. In deze weken worden we
immers uitgenodigd ons leven te
overzien en waar nodig ook bij te
stellen en meer te richten op God. In
het sacrament van Boete en
Verzoening worden we uitgenodigd
om de gebrokenheid van ons leven bij God te brengen en
zijn barmhartigheid en vergeving te ontvangen.

In de kathedraal is gelegenheid om het sacrament van
Boete en Verzoening te ontvangen in de
Sacramentskapel: op zaterdag tussen 11.00 en 12.15 uur.
Ook tijdens de Avond van Barmhartigheid op vrijdag 13
maart om 19.00 uur en op Goede Vrijdag van 16.30 —
18.00 uur is er gelegenheid het sacrament van Boete en
Verzoening te ontvangen.
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Waar is de voorbede gebleven?
...en over de misintenties.

Als u kritisch meeleest bij het
inlegvel dat we in de Sint-Jan op
zondag bij de mis gebruiken, dan
hebt u kunnen zien dat het
woord “voorbede” verdwenen
is. Sinds het begin van de Advent
hebben we in de RK. Kerk in Nederland een nieuwe
vertaling van de Bijbellezingen. Over niet al te lange tijd
zullen ook de andere teksten van de Mis in een nieuwe
vertaling verschijnen. De opdracht bij het vertalen was,
om directer aan te sluiten bij de grondtekst in het Latijn.
In deze nieuwe vertaling wordt niet langer gesproken
over “de voorbede”, maar over “het gebed van de
gelovigen”. Dit sluit ook beter aan bij de eigenlijke
betekenis van dit gebed: als gelovigen mogen we onze
vragen en noden voor kerk, wereld en ons eigen leven
voor God neerleggen.

Misintenties

Tijdens de Eucharistieviering bidden we dus voor
algemene ‘intenties’. Daarnaast bestaat de mogelijkheid
te bidden voor specifieke en persoonlijke intenties: de
misintenties. Het gaat dan vaak om gebed voor een
overledene, een zieke of voor persoonlijke kwesties of
simpelweg uit dankbaarheid voor iets. Je kunt zelf aan de
parochie een misintentie doorgeven als je wilt dat in de
Eucharistie voor iets of iemand wordt gebeden. De
gebedsintenties worden tijdens de viering vermeld bij
het gebed van de gelovigen Zo bidt de hele gemeenschap
voor deze misintenties en de priester neemt ze op in het
grote gebed van de Eucharistie.

Met name de laatste tijd merken we, dat de misintenties
steeds uitgebreider worden geformuleerd. Dat is
eigenlijk niet de bedoeling. Als we bidden voor een
overledene is het voldoende om alleen de (voor- en
achter) naam van de overledene te noemen. Dat iemand
bijvoorbeeld vader, opa of huisarts was, weet degene die
de intentie heeft opgegeven zelf; dat hoeft niet in het
gebed te worden benoemd. Het belangrijkste is dat wij
de naam voor God brengen. We hopen dat u bij het
opgeven van een misintentie hiermee rekening wilt
houden.

Dan nog even over de kosten. Het is een gebruik om voor
een misintentie een bepaald bedrag te geven (het
zogeheten ‘stipendium’). Uiteraard betekent dit niet dat
je Gods barmhartigheid of het offer van Christus kunt
kopen. In Nederland gaat het geld van de intenties naar
de parochie voor kosten voor het pastoraat en onder-
houd van de kerk. Voor de Sint-Jan is dit stipendium,
naar de richtlijn vanuit het Bisdom, vastgesteld op
€13,50.

De viering van de Goede Week

en Pasen

Palmzondag 29 maart

11.00 uur: zegening van de palmen, processie

Pontificale Hoogmis
(kinderwoorddienst)

Woensdag 1 april
19.00 uur: Chrismamis, zegening en wijding H. Olién

Witte Donderdag 2 april

19.30 uur: Pontificale Avondmis waaronder
voetwassing.
Aansluitend aanbidding in de
Sacramentskapel

22.30 uur: Completen

00.00 uur:  Afsluiting van de aanbidding

Goede Vrijdag 3 april

15.00 uur: Plechtige Liturgie van het lijden en

sterven van de Heer, gezongen Passie en
Kruisverering

16:30 — 18.00 uur: Gelegenheid tot verering van de
reliek van de H. Doorn en Biecht-
gelegenheid in de Sacramentskapel

19.00 uur: Kruisweg met name voor kinderen

Stille zaterdag 4 april
11.00 — 12.00 uur: Biechtgelegenheid
22.00 uur: Pontificale Paaswake

Hoogfeest van Pasen - Zondag 5 april
10.00 uur  Pontificale Hoogmis
12.00 uur  Plechtige Eucharistie (kinderwoorddienst)

Tweede Paasdag - Maandag 6 april
11.00 uur: Pontificale Hoogmis

Vastenactie
Met de Bisschoppelijke Vastenactie willen we dit jaar een
financiéle bijdrage te geven aan een project in Indonesié
van de zusters van de

Choorstraat. Het doel -

is om geld bijeen te T
brengen voor de
aanschaf van een
busje om gehandicapte kinderen en jongeren te
vervoeren voor behandeling in het medisch centrum van
de zusters. Als gezamenlijke parochies van de stad
proberen we de daarvoor benodigde €15.000 in te
zamelen. Op zondag 15 maart zal in beide
eucharistievieringen gecollecteerd
worden voor de Vastenactie. U kunt uw
bijdrage ook rechtstreeks overmaken op
het bankrekeningnummer van de
Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50,
onder vermelding van project 403072.
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Voedselbank: Boodschappen

van hoop

In deze veertigdagentijd willen we
vanuit de parochie van de Sint-Jan A
opnieuw het goede werk van de

‘Voedselbank Den Bosch en VOEDSELBANK
omstreken’ ondersteunen door een inzameling te
houden van houdbare levensmiddelen. In een jaar tijd is
het aantal mensen dat noodgedwongen gebruik maakt
van de voedselbank gestegen van ongeveer 500 naar
bijna 650 gezinnen en alleenstaanden. Uw hulp is dus
hard nodig! Het gaat om producten als: macaroni,
spaghetti, rijst, koffie, thee, ontbijtkoek, groenten of fruit
in pot of blik, pakken sap. Van 15 maart tot en met
woensdag 1 april kunt u uw gaven neerzetten achter in
de kathedraal. (Let op: Producten met alcohol, of spullen
die over de datum zijn, kunnen we niet aannemen.)

Ook een financiéle bijdrage voor de
voedselbank is natuurlijk van harte
welkom: NL57 RABO 0112 9731 83
t.n.v. Stichting Voedselbank Den
Bosch en Omstreken. Namens de
voedselbank Den Bosch en
omstreken alvast hartelijk dank voor uw gift!

Actie Kerkbalans 2026

Inmiddels hebben veel parochianen

gehoor gegeven aan de actie Actie
Kerkbalans en hun bijdrage voor dit Kerkbalans
jaar toegezegd. We zijn dankbaar voor de goede respons
op onze uitnodiging om deel te nemen aan deze actie.
Het stelt ons in staat om als parochie verder te bouwen
aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Ook in
2026 willen we als parochie van de Sint-Jan het kloppend
(geestelijk) hart van de stad blijven. Mede dankzij uw
steun is dat mogelijk. Dank daarvoor!

Kerkbestuur parochie Sint-Jan

Avondcontemplatie

Ook in deze veertigdagentijd houden we op twee
momenten een avondcontemplatie, namelijk op
woensdag 4 maart en op zaterdag 14 maart om 20.30
uur. In de donkerte van de avond de Sint-Jan in. Enkel
met het licht van kaarsen en op de achtergrond rustige
muziek. Een bijzondere kans om op weg naar Pasen stil
te worden en te luisteren naar wat er leeft achter
woorden. Een bijzondere ervaring waartoe wij graag
allen uitnodigen die het de moeite waard lijkt.

Kathedraalschool Maart

Sint-Jansavonden - Augustinus
Paus Leo XIV is lid van de orde der
Augustijnen. Maar wie was de
kerkvader Augustinus, en hoe
dacht hij over thema’s als Kerk,
sacramenten en gemeenschap. Hierover spreekt pater
Gerben Zweers o0.s.a. tijdens twee avonden. Maandagen
9 en 23 maart om 19:30 uur in de bouwloods.

Cursus Liturgie en kerkelijke kunst

in de Goede Week en Pasen

ledere zondag viert de Kerk in de H. Eucharistie Christus’
opstanding uit de dood. Naast de officiéle liturgie van de
Kerk zijn er in de loop van de geschiedenis ook
volksdevoties en andere uitingen van volksvroomheid
ontstaan. Daarnaast heeft het lijden, sterven en verrijzen
van Jezus Christus tal van kunstenaars geinspireerd tot
het vervaardigen van fraaie uitbeeldingen van de passie
en het Paasfeest. In vier avonden tijdens de
veertigdagentijd staan we stil bij de liturgie en de
kerkelijke kunst van de Goede Week en Pasen.
Donderdagen 5, 12 en 19 maart om 19:30 uur

start in de Plebanie en daarna in de kerk.

Aanmelden kan via het secretariaat.
secretariaat@sintjandenbosch.nl

Feest- en gedenkdagen maart

6 maart Eerste Vrijdag van de maand
18 maart Mirakel van het H. Sacrament
te Amsterdam

19 maart Hoogfeest H. Jozef,
bruidegom van Maria
21 maart Stille Omgang Amsterdam
25 maart Hoogfeest van
de Aankondiging van de Heer
22 maart Zondag Laetare — halfvasten
29 maart Palmzondag

Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en
donderdag van 9:00 tot 14:00 uur.
Plebaan V. Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl

Bij dringende pastorale
zaken (zoals bediening
en overlijden) kunt u

(073) 6130314

Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl

bellen met telefoon-

rekeningnummer

Diaken W. Cooijmans: wilchardcooijmans@sintjandenbosch.nl

nummer 073-6130314

NL92 INGB 0002 5386 00

Secretariaat A. v Beljouw: secretariaat@sintjandenbosch.nl
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