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Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch

Algemene informatie en opgave

Secretariaat parochie Sint-Jan (plebanie) 
Geopend: maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur

Choorstraat 1  
5211 KZ ’s-Hertogenbosch

073 – 613 03 14

secretariaat@sintjandenbosch.nl

www.kathedraalschool.nl

adres:

telefoonnummer:

e-mailadres:

website:

Locaties
Plebanie, Choorstraat 1  ’s-Hertogenbosch

Bouwloods, Torenstraat 16  ’s-Hertogenbosch

Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11  ’s-Hertogenbosch

Afbeelding voorzijde: glas-in-loodraam van twee westerse kerkvaders.

Kerkvaders zijn theologen uit de vroegchristelijke Kerk die een belangrijke rol hebben gespeeld 
bij de ontwikkeling van christelijke theologie. Hun geschriften worden nog steeds bestudeerd en 
gewaardeerd door theologen en gelovigen.

Linkerpaneel: heilige paus Gregorius de Grote; Rechterpaneel: heilige bisschop Ambrosius

Ontwerp: L.C. Hezenmans; Glazenier: J.B. Capronnier
Vervaardigd voor de Sint-Jan in 1874
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Inleiding
In oktober gaat de Kathedraalschool weer van start. We staan onder andere stil 
bij het gedachtengoed van Paus Leo XIV. Enkele avonden over de sociale encycliek 
Rerum Novarum van zijn voorganger Leo XIII en over het leven en het werk van 
Augustinus. Als volgeling van Augustinus leeft paus Leo XIV naar zijn regel en 
vanuit zijn geschriften. 

Ook zal er een cursus gehouden worden met als titel “het jodendom begrijpen”. De 
Bijbel-cursus en een avond over de toekomst van de kerk ontbreken niet. Ook zijn 
er weer meerdere avonden rond het thema “spiritualiteit”. De veertigdagentijd, de 
Goede Week en Pasen worden belicht, enerzijds vanuit de liturgie, anderzijds in 
relatie tot de kerkelijke kunst die in de Sint-Jan te vinden is. 

De samenwerking met het stadsklooster komt dit jaar niet alleen tot uitdrukking 
in de geloofscursus, maar ook in een aantal andere bezinnende bijeenkomsten, die 
in het stadsklooster worden gehouden. 

Vanuit de Middeleeuwen waren kathedralen niet alleen plaatsen waar het geloof 
werd gevierd, het werd er ook onderwezen. De Kathedraalschool wil in die kerke-
lijke traditie staan. Wij nodigen u uit om als pelgrims van hoop Gods liefde te leren 
leven. Wij hopen u bij één of meerdere activiteiten te mogen ontmoeten. Het is 
goed en zinvol om samen ons geloof te delen en er over te spreken. De Kathedraal-
school biedt daarvoor alle ruimte. Van harte welkom!

Pastoraal team parochie Sint-Jan
Diaken Tim Bangert
Diaken Wilchard Cooijmans
Plebaan Vincent Blom
Anne van Beljouw (secretariaat)
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Sint-Jansavonden
Met het oog op paus Leo XIV

Rerum Novarum - nieuwe dingen en nieuwe wegen voor de Kerk
De keuze voor een pausnaam houdt meestal een programma in. Soms is het een 
eerbetoon aan een vorige paus of een heilige, maar meestal betekent het dat je 
in de voetsporen wilt treden van deze persoon. Dat geldt ook voor de keuze voor 
de pausnaam van Robert Francis Prevost: Leo XIV. Hij treedt met deze naam in 
de voetsporen van Leo XIII die vooral bekend is als de schrijver van de encycliek 
Rerum Novarum (1891), vertaald: Van de nieuwe dingen.

Met deze encycliek begint ook een nieuwe tijd in de geschiedenis van de Kerk. De 
Kerk sluit zich niet meer af van de wereld en haar sociale problemen. Voor het eerst 
wil de Kerk een antwoord geven op de centrale ‘sociale kwestie’ van die tijd, aan de 
ene kant een meedogenloos kapitalisme dat mensen hun waardigheid ontneemt 
en aan de andere kant het communisme, een atheïstische ideologie. Rerum No-
varum staat aan het begin van de sociale leer van de Kerk, die principes ontwikkelt 
voor een rechtvaardige en vreedzame samenleving, voor een beschaving van liefde.

Wat is de boodschap van Rerum Novarum? Binnen welke maatschappelijke con-
text is de encycliek ontstaan? En hoe kunnen we nu nog leren van deze encycliek? 
Dit zijn de vragen waarmee we ons gedurende twee bijeenkomsten gaan bezig-
houden.

   Data: 		  maandagen 27 oktober en 10 november
   Tijd: 		  van 19.30 – 21.30 uur
   Waar: 		  Bouwloods
   Leiding: 		  René de Weerd, diaken
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Augustinus
Paus Leo XIV is lid van de orde der Augustijnen. Hij doceerde kerkelijk recht aan 
het seminarie van de orde in Peru; werd in 1998 provinciaal en was van 2002 tot 
2014 prior-generaal van de Augustijnen. Dat deze orde teruggaat op de heilige Au-
gustinus is duidelijk. Maar wie was Augustinus, en hoe dacht hij over thema’s als 
Kerk, sacramenten en gemeenschap. Hierover spreekt pater Gerben Zwees o.s.a. 
tijdens twee avonden.

   Data: 		  maandagen 23 februari en 9 maart
   Tijd: 		  van 19.30 – 21.30 uur
   Waar: 		  Bouwloods
   Inleider: 		  Pater Gerben Zweers o.s.a. 

Kerk en media
“Ieder z’n waarheid!”, hoor je vaak. Maar heeft een instituut dat zoekt naar dé 
Waarheid dan nog recht van spreken? In deze verwarrende tijden is dat de grote 
uitdaging voor niet alleen de Kerk, maar evengoed voor de media. Toch kunnen 
wij hoopvol naar de toekomst kijken, zo betoogt Anton de Wit, hoofdredacteur 
van Katholiek Nieuwsblad. ... Laten we luisteren naar Anton de Wit die een grote 
expertise heeft op dit gebied en met elkaar in gesprek gaan.

   Data: 		  Donderdagen 12 februari en 9 april 2026	  
   Tijd: 		  19.30 uur
   Waar:		  Bouwloods
   Inleider:		  Anton de Wit
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Bezinningsavonden 

I  Het jodendom begrijpen
Net als het christendom kent ook het jodendom een drie-eenheid, maar een heel 
andere: “God, Israël en de Thora zijn één”. Elk van deze elementen van het joden-
dom zal door rabbijn dr. Tzvi Marx worden uitgewerkt in een reeks van drie bijeen-
komsten in de kathedraalschool.

God- De Heilige, Gezegend is Hij
De centrale figuur in de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament), is God. Waarom 
schiep God het heelal? Waarom zoekt God een relatie met mensen? In de lezing 
zal uitgelegd worden hoe Israël over God denkt en omgekeerd hoe God over Israël 
denkt. We staan stil bij hoe God in de Bijbel, in de rabbijnse traditie en in de dage-
lijkse liturgische praktijk beschreven is.

Israël - Het uitverkoren volk
Wie zijn de Joden? Israëlieten, kinderen van Israël, Israëliërs? Zijn ze een volk, een 
natie of een religieuze gemeenschap? In deze lezing wordt uitgelegd hoe de Joden 
geworden zijn tot wat ze nu zijn: een volk c.q. natie gedefinieerd door een religie. En 
vooral door hun relatie met het land Israël, zelfs voor hen die niet in Israël wonen.

Thora: Tenach (Oude Testament voor christenen) en Talmoed
De Thora fungeert als de grondwet van het volk Israël. Aan de ene kant verwijst 
Thora naar de schriftelijke traditie van de vijf boeken van Mozes, de Profeten en de 
Geschriften (kortweg Tenach). Aan de andere kant verwijst Thora naar de monde-
ling overgeleverde tradities van de rabbijnse geleerden die de schriftelijke teksten 
interpreteerden en toepasten op de levensomstandigheden van het volk. In deze 
lezing wordt de dynamiek van het systeem van religieuze wetgeving en de praktijk 
uitgelegd. Het open, democratische karakter van deze religie, die kenmerkend is 
voor de rabbijnse spiritualiteit, zal velen verrassen.

   Inleider:		  Rabbijn dr. Tzvi Marx
   Data: 		  dinsdagen 28 oktober, 25 november en 16 december 
   Tijd: 		  19.30 – 21.30 uur
   Locatie: 		  plebanie
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II	  De spiritualiteit van Franciscus en Clara
Je wilt dienstbaar zijn aan je medemensen. Je wilt onbezorgd onthecht aan 
bezit leven; je houdt niet op om naar vrede te streven? Dan heb je wellicht 
behoefte aan mensen aan wie je je kunt spiegelen, mensen die je tot voorbeeld 
kunnen zijn. Franciscus en Clara van Assisi waren zulke mensen. 
We verdiepen ons in de levens van Franciscus en Clara en denken samen na over 
geleefde franciscaanse spiritualiteit in het dagdagelijkse leven.

   Inleiders:		 broeder Fer van der Reijken ofm,
		  zuster Beatrijs Corveleyn osc en
		  Michel Versteegh ofs
   Data:		  Woensdagavonden: 15 april, 29 april en 13 mei 
   Tijd:		  19.30 uur tot 21.00 uur
   Locatie:		  Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11
		  (naast klooster San Damiano) 

III  	Spiritualiteit – mode of missie?
In vier avonden gaat mgr. Joris Schröder in op het thema ‘spiritualiteit - mode 
of missie’. Het gaat over spiritualiteit als zoektocht naar geluk; het eigene van 
de christelijke spiritualiteit; spiritualiteit en kerkelijk leven; en tenslotte over 
bouwstenen voor een vitale spiritualiteit. 

   Inleider: 		  mgr. Joris Schröder
   Data:		  donderdagen 7, 21 en 28 mei en 4 juni 206
   Tijd:		  19.30 uur – 21.30 uur
   Locatie: 		  Bouwloods
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Cursusaanbod

I 	 Geloofscursus 
In een reeks van 10 avonden wordt kennis gemaakt met het christelijk geloof. De 
geloofsbelijdenis, de geboden, sacramenten en liturgie, het gebed, de bijbel. Alles 
passeert tijdens de avonden de revue. Deze reeks avonden is er voor hen die zich 
willen verdiepen in het christelijke- en katholieke geloof als een eerste of een her-
nieuwde kennismaking. Deze avonden worden georganiseerd door de parochie van 
de Sint-Jan in samenwerking met het Stadsklooster San Damiano.

   Inleiders: 	 Broeders Franciscanen en pastores van de parochie van de Sint-Jan
   Data:  		  dinsdag  20 januari	 Ik geloof in God    	
		  dinsdag  27 januari	 Geloven in Jezus Christus                  
		  dinsdag  3 februari	 Christus in Schrift en traditie             
		  dinsdag  10 februari	De Goede Week vieren/liturgie         
		  dinsdag  24 februari	De sacramenten van de kerk     	  
		  dinsdag  3 maart	 Het voorbeeld van de heiligen          
		  dinsdag  10 maart	 Geboden en geweten                            
		  dinsdag  17 maart	 Bidden		                               
		  dinsdag  24 maart	 Maria, moeder van de kerk                 
		  dinsdag  31 maart	 Gods leiding in je leven                        
   Tijd: 		  19.30 uur – 21.30 uur
   Locatie:		  Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11
		  (naast klooster San Damiano) 
   Kosten:		  Het cursusgeld bedraagt € 30,- voor de hele cursus.

II  	Bijbelcursus: Vrouwen in de Bijbel - Van Eva tot Maria
Het is een misvatting dat vrouwen in het Oude Testament altijd een ondergeschikte 
positie innamen. In een reeks bijeenkomsten passeren acht “sterke” vrouwen de revue, 
die een bijzondere rol hebben gespeeld in het heilsplan van God: Eva, Rebekka, Lea, 
Ruth, Debora, Judith, Esther en Maria. Wie waren zij, welke sterke eigenschappen had-
den zij en wat kunnen wij in onze tijd nog van hen leren? Samen zullen wij de verhalen 
over deze vrouwen lezen, waarbij er voldoende ruimte is voor eigen inbreng en gesprek.

   Inleider:		  diaken Vladimir Palte
   Data: 		  donderdagen: 9 oktober, 23 oktober, 
		  6 november, 20 november, 11 december,
		  8 januari, 22 januari en 5 februari
   Tijd: 		  14.00 tot uiterlijk 16.00 uur
   Locatie: 		  Plebanie
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III	  Liturgie en kerkelijke kunst in de Goede Week en Pasen
Hoogtepunt van het liturgisch jaar is de viering van het Pasen van de Haar. Iedere 
zondag viert de Kerk in de H. Eucharistie Christus’ opstanding uit de dood, maar 
éénmaal per jaar wordt dit op heel bijzondere wijze gedaan. In de Goede Week, 
en heel bijzonder tijdens het Paastriduüm, vieren wij de kern van ons christelijk 
geloof: het lijden, sterven en verrijzen van Onze Heer. De liturgische vieringen in 
deze week zijn van bijzondere schoonheid en behoren tot de voornaamste van heel 
het liturgisch jaar. Naast de officiële liturgie van de Kerk zijn er in de loop van de 
geschiedenis ook volksdevoties en andere uitingen van volksvroomheid ontstaan. 
Daarnaast heeft het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus tal van kunste-
naars geïnspireerd tot het vervaardigen van fraaie uitbeeldingen van de passie en 
het Paasfeest.

In vier avonden tijdens de veertigdagentijd staan we stil bij de liturgie en de kerke-
lijke kunst van de Goede Week en Pasen.

   Inleiders:		 Dr. Robbie Dell’ Aira, kunsthistoricus
		  Vincent Blom, plebaan en gedelegeerde voor de liturgie
   Data:		  Donderdagen 26 februari, 5 maart. 12 maart en 19 maart
   Tijd: 		  19.30 uur – 21.30 uur
   Locatie: 		  Plebanie

IV  	De verborgen kunstschatten van de Sint-Janskathedraal
De gotische Sint-Janskathedraal herbergt veel beeldende kunst, vanaf de middel-
eeuwen tot nu. Van bekende, minder bekende en zelfs anonieme kunstenaars. Veel 
kunst springt in het oog, andere kunst valt minder op. In twee avonden zal aan de 
hand van een reeks kunstwerken de kunsthistorische betekenis en symboliek van 
die werken worden besproken. We zullen ontdekken dat de Sint-Janskathedraal 
bruist van verborgen kunstschatten en dat er aan schilderijen, beelden, muurschil-
deringen, paramenten en vaatwerk prachtige en soms ook verrassende verhalen 
verbonden zijn.

   Inleiders:		 Dr. Robbie Dell’ Aira, kunsthistoricus
		  Vincent Blom, plebaan en gedelegeerde voor de liturgie
   Data:		  Donderdagen 16 april en 28 april 
   Tijd:		  19.30 uur
   Locatie:	  	 Plebanie
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Vorm je geloof in het hart van de kathedraal
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Vorm je geloof in het hart van de kathedraal
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Lezingen

I 	 Inleiding op de lezingen van het jaar A
Met de Advent van 2025 begint een nieuw kerkelijk jaar. Daarin zullen we vaak het 
evangelie van Mattheüs horen. Wie is Mattheüs? Voor wie schrijft hij? Hoe is zijn 
evangelie opgebouwd en wat zijn bijzondere thema’s? We gaan het samen ontdek-
ken aan de hand van teksten.

   Inleider:		  broeder Theo van Adrichem ofm
   Data:		  Dinsdagavonden: 18 november, 25 november en 2 december 2025 
   Tijd:		  20.00 tot 21.30 uur
   Locatie:		  Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11
		  (naast klooster San Damiano) 

Franciscushuis, naast klooster San Damiano, Van der Does de Willeboissingel 11
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Activiteiten

I 	 Vastenproject van de Zusters van de Choorstraat
De veertigdagentijd is vanouds een tijd van vasten, gebed en aandacht voor nood-
lijdende medemensen. Elk jaar kiezen we als parochie een project om dit laatste 
onderdeel gestalte te geven. Al enkele jaren werken we hierin samen met de Zus-
ters van de Choorstraat, die diverse diaconale projecten hebben in Indonesië en 
op Oost-Timor. Om ons meer inzicht te geven hoe de spiritualiteit van de Zusters 
van de Choorstraat vanuit het verleden doorwerkt in hun aandacht voor minderbe-
deelden en gehandicapten vandaag de dag, zullen zuster Wahyu en Ans Buys, van 
de Stichting Vrienden van Sint Marie, een informatieavond verzorgen in de bouw-
loods. Ze zullen ook vertellen over het project wat we dit jaar vanuit de parochie 
gaan ondersteunen. Er zal uitgebreid ruimte zijn om vragen te stellen en met elkaar 
in gesprek te gaan.

   Inleiders:		 Zuster Wahyu Triningsih, huisoverste zusters van de Choorstraat
		  en Ans Buys
   Datum:		  Woensdag 25 februari
   Tijd:		  19.30 uur
   Locatie:		  Bouwloods  

II  	Achtergrond en diepere betekenis van de Veertigdagentijd
De liturgie van Aswoensdag en de zes zondagen van de veertigdagentijd vormt een 
eenheid met een bijzondere betekenis en opbouw. Die komt tot uitdrukking in de 
Schriftlezingen en de gebeden van elk van die dagen. Een opbouw die zich ook laat 
uitdrukken in beelden, die je thuis een plekje kunt geven om in de Veertigdagentijd 
bij stil te staan en die zo intenser te beleven.  

   Inleider: 		  broeder Rangel Geerman ofm 
   Datum:		  Maandagavond 2 februari 
   Tijd:		  van 19.00 tot 21.00 uur
   Locatie:		  Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11
		  (naast klooster San Damiano) 
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Avondcontemplatie
Ook dit jaar organiseren we op meerdere momenten een avondcontemplatie in de 
kathedraal.

Enkel met het licht van kaarsen en afwisselende stilte en rustige muziek. Iedereen 
is stil. Jezelf onderdompelen in de rust van dit unieke Godshuis waar het gebed, 
de hoop en verwachtingen van duizenden gelovigen nog in de gewelven hangen.
Zit stil op een kerkbank en ervaar de nacht. Of loop rustig rond langs de beelden en 
ervaar dit gewijde gebouw op een unieke manier. Een bijzondere ervaring waartoe 
wij graag allen uitnodigen die het de moeite waard lijkt.

   Begeleider:		 diaken Tim Bangert
   Data:			   worden via de nieuwsbrief meegedeeld
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Jongerengroep JZM
Onze parochie kent een actieve jongerengroep met als naam: Jongeren van de Zoe-
te Moeder (JZM). De jongerengroep komt iedere eerste vrijdagavond van de maand 
samen rond een bepaald thema. Naast het inhoudelijk gedeelte is ook de onder-
linge ontmoeting belangrijk. Daarnaast vieren de leden van de JZM op bepaalde 
momenten samen de Eucharistie, is er aanbidding en het bidden de rozenkrans of 
de kruisweg. Uiteraard is er ook een Sinterklaas- en Kerstviering. Daarnaast tref-
fen zij elkaar op zondag na de H. Mis en op diverse andere gelegenheden. Met al 
deze activiteiten, zo schrijven de jongeren zelf, willen we jongeren verbinden, ons 
richten op vriendschappen, samen het Katholieke geloof beleven en hier verder in 
groeien. Alle jongeren vanaf 15 tot 30 jaar die zich hiertoe aangesproken voelen zijn 
van harte welkom. Stuur een mailtje naar: contact@jongerenzoetemoeder.nl dan 
nemen we contact met je op. 

Info:  	www.jongerenzoetemoeder.nl
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Sacramentenvoorbereiding

Huwelijksvoorbereiding
Ieder jaar wordt vanuit de parochie een reeks voorbereidingsavonden gehouden 
voor hen die zich voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van het hu-
welijk. Zowel de pastores als gastechtparen werken mee aan deze avonden die een 
interactief karakter dragen. Informatie en opgave via het secretariaat.

Doopvoorbereiding
Maandelijks vindt op een donderdagavond de doopvoorbereiding plaats. In een 
gezamenlijke bijeenkomst bereiden de ouders zich voor op de doopplechtigheid. 
Aan de hand van de doopliturgie worden ook alle tekens en symbolen verklaard. 
Daarnaast gaan we in op wat het betekent om je kind te laten dopen en hoe de 
geloofsopvoeding in het gezin gestalte kan krijgen.

Eerste Communie en Vormselvoorbereiding
Na de doop volgen nog twee sacramenten die de initiatie (opname) in de gemeen-
schap van de R.K. Kerk bekrachtigen. Rond het zevende levensjaar is dat de Eerste 
H. Communie en rond het twaalfde levensjaar het sacrament van het vormsel. 
Voor beide sacramenten is een eigen voorbereiding, afgestemd op de leeftijd en 
de leefwereld van de kinderen. De ouders worden actief bij deze voorbereiding be-
trokken.
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Catechumenaat
Voor (jong)volwassenen die willen toetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk is er 
in onze parochie het catechumenaat. Dit proces leidt toe naar de sacramenten 
van doop, vormsel en Eucharistie. Het catechumenaat bestaat uit drie onderde-
len: deelname aan vijf gezamenlijke bijeenkomsten, waarin aan de hand van de 
video-cursus Sycamore belangrijke thema’s van het katholieke geloof worden 
besproken; enkele vieringen op weg naar het ontvangen van het sacrament van 
doopsel of vormsel; daarnaast zal één van de pastores van de parochie de persoon-
lijke ingroei in de gemeenschap van de Kerk en de parochie begeleiden.

Het catechumenaat staat ook open voor hen die wel gedoopt zijn in de R.K. Kerk 
maar nog niet de sacramenten van Eucharistie en/of vormsel hebben ontvangen. 
Datzelfde geldt ook voor hen die vanuit een andere christelijke kerk willen toetre-
den tot de R.K. Kerk.

In het najaar staan de volgende gezamenlijke bijeenkomsten gepland:

   Data:		  Dinsdag 2 september: 	 Het geschenk van het geloof
		  Dinsdag 30 september: 	 De Bijbel  
		  Dinsdag 21 oktober: 	 Hoe kun je bidden?
		  Dinsdag 18 november: 	 Doop en vormsel
		  Dinsdag 9 december: 	 De Eucharistie
   Tijd:		  19.30 tot uiterlijk 21.30 uur
   Locatie:		  Bouwloods
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Agenda
	 datum	 activiteit	 onderwerp

	 di 2 sep 2025	 Catechumenaat	 Het geschenk van het geloof
	 di 30 sep 2025	 Catechumenaat	 De Bijbel 

	 do 9 okt 2025	 Bijbelcursus	 Vrouwen in de Bijbel
	 di 21 okt 2025	 Catechumenaat	 Hoe kun je bidden?
	 do 23 okt 2025	 Bijbelcursus	 Vrouwen in de Bijbel
	 ma 27 okt 2025	 Oog op paus Leo	 Rerum Novarum 
	 di 28 okt 2025	 Jodendom	 God – de Heilige, gezegend is Hij

	 do 6 nov 2025	 Bijbelcursus	 Vrouwen in de Bijbel
	 ma 10 nov 2025	 Oog op paus Leo	 Rerum Novarum
	 di 18 nov 2025	 Catechumenaat	 Doop en Vormsel
	 di 18 nov 2025	 Bijbel	 Lezingen A-jaar
	 do 20 nov 2025	 Bijbelcursus	 Vrouwen in de Bijbel
	 di 25 nov 2025	 Jodendom	 Israël, het uitverkoren volk
	 di 25 nov 2025	 Bijbel	 Lezingen A-jaar

	 di 2 dec 2025	 Bijbel	 Lezingen A-jaar
	 di 9 dec 2025	 Catechumenaat 	 De Eucharistie
	 do 11 dec 2025	 Bijbelcursus	 Vrouwen in de Bijbel
	 di 16 dec 2025	 Jodendom	 Thora: Tenach en Talmoed
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	 datum	 activiteit	 onderwerp

	 do 8 jan 2026	 Bijbelcursus	 Vrouwen in de Bijbel
	 di 20 jan 2026	 Geloofscursus	 Ik geloof in God
	 do 22 jan 2026	 Bijbelcursus	 Vrouwen in de Bijbel
	 di 27 jan 2026	 Geloofscursus	 Geloven in Jezus Christus

	 ma 2 feb 2026	 Liturgie	 De veertigdagentijd
	 di 3 feb 2026	 Geloofscursus	 Christus in Schrift en traditie
	 do 5 feb 2026	 Bijbelcursus	 Vrouwen in de Bijbel
	 di 10 feb 2026	 Geloofscursus	 De Goede Week vieren
	 do 12 feb 2026	 Sint-Jansavond	 Kerk en media
	 ma 23 feb 2026	 Oog op paus Leo	 Augustinus
	 di 24 feb 2026	 Geloofscursus	 De sacramenten van de kerk
	 wo 25 feb 2026	 Informatieavond	 Project Vastenactie 2026
	 do 26 feb 2026	 Liturgie en kunst	 Paaskring en Palmzondag

	 di 3 mrt 2026	 Geloofscursus	 Het voorbeeld van de heiligen
	 do 5 mrt 2026	 Liturgie en kunst	 Chrismamis en Witte Donderdag
	 ma 9 mrt 2026	 Oog op paus Leo	 Augustinus
	 di 10 mrt 2026	 Geloofscursus	 Geboden en geweten
	 do 12 mrt 2026	 Liturgie en kunst	 Goede Vrijdag  
	 di 17 mrt 2026	 Geloofscursus	 Bidden
	 do 19 mrt 2026	 Liturgie en kunst	 Pasen en Paastijd
	 di 24 mrt 2026	 Geloofscursus	 Maria, moeder van de kerk
	 di 31 mrt 2026	 Geloofscursus	 Gods leiding in je leven

	 do 9 apr 2026	 Sint-Jansavond	 Kerk en media
	 wo 15 apr 2026	 Spiritualiteit	 Franciscus en Clara
	 do 16 apr 2026	 Liturgie en kunst	 Verborgen kunstschatten 
	 di 28 apr 2026	 Liturgie en kunst	 Verborgen kunstschatten
	 wo 29 apr 2026	 Spiritualiteit	 Franciscus en Clara

	 do 7 mei 2026	 Spiritualiteit	 Mode of missie?
	 wo 13 mei 2026	 Spiritualiteit	 Franciscus en Clara
	 do 21 mei 2026	 Spiritualiteit	 Christelijke spiritualiteit
	 do 28 mei 2026	 Spiritualiteit	 Kerkelijk leven

	 do 4 jun 2026	 Spiritualiteit	 Bouwstenen voor een vitale spiritualiteit



Bedankt voor het terugleggen van dit boekje bij de uitgang

Parochie Sint-Jan
Choorstraat 1, 5211 KZ  ’s-Hertogenbosch

073 613 0314
secretariaat@sintjandenbosch.nl

www.sintjandenbosch.nl

Algemene informatie en opgave

Secretariaat parochie Sint-Jan (plebanie)

Geopend: maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur

Choorstraat 1, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch

073 – 613 03 14

secretariaat@sintjandenbosch.nl


